Bestuur periode Knepper (ca 2010 -2014)
De plussen en minnen van sponsoren
We hadden net een nieuwe sponsor gekregen en dus een nieuwe naam Langhenkel-Orion.

Langhenkel was naast de verenigingssponsor ook nog shirtsponsor van meerdere teams waardoor
het, met een geringe bijdrage vanuit de vereniging, in een keer mogelijk werd om naast de shirts en
broeken ook meteen de competieteams ook van trainingspakken en sporttassen te voorzien. Het zag
er allemaal heel professioneel uit.

Daarnaast hebben we met het extra geld gestoken in de trainingen, een nieuw concept van hoofd en
hulptrainers is ingevoerd als mede dat alle jeugd competitieteams twee keer konden trainen dus ook
de lager C en B teams!

Om de relatie met Jan Langhenkel (oprichter en eigenaar van )goed te houden gingen we elk half
jaar bij hem langs in Zwolle om bij te praten. Dat waren leuke gesprekken waarbij je hem op de
hoogte stelde van het wel en wee van de vereniging. Ook kwam hij elk jaar een keer een zaterdag in
de sporthal. Hij hield van het enthousiasme van de teams in de hal; gillende meisjes C die aftelde tot
de 25 of de brullende heren van heren 2 na een smash, hij vond het geweldig.

Toch ging het niet helemaal goed, de relatie tussen Langhenkel en de Stichting verslechterde. Ook
het kampioenschap van heren 1 kon niet voorkomen dat de Stichting en Langhenkel uit elkaar
gingen.

De Stichting heeft wegen geprobeerd en kwam medio het jaar met de sponsor FirmX. Ondanks een
moaoie grootse presentatie van deze firma werd er niet voldaan aan de toezeggingen en moest de
Stichting na het einde van het seizoen faillissement aanvragen.

Het faillissement leidde er weer toe dat de NeVoBo de licentie van heren 1 introk. Bij de oprichting
van de Stichting was al afgesproken dat de vereniging Orion de licentie heeft en deze uitleent aan de
Stichting. Allerlei gesprekken met de Nevobo leidde tot niets. Eerste gesprekken omd elicentie te
verlengen op basis van goodwill en daarna onze stelling dat wij als vereniging de licentie houder
waren; Wij waren niet failliet dus vonden wij dat we recht hadden op een plaats in de eredivisie,
kregen totaal geen gehoor.

Omdat de tijd ging dringen hebben we besloten om naar de rechter te gaan. Dit werd al vrij snel
landelijk nieuws, tot zelfs NOS-sport besteedde hieraan aandacht. Door deze actie was de bond wel
weer genegen om te praten. Het vervolg was een officieel traject bij de rechtbank en een gesprekken
met de Nevobo. In het kader van de rechtszaak kregen we de argumenten van de Nevobo waarom ze
de licentie introkken en kwamen we erachter dat we toch iets minder sterk stonden dan we dachten.
De Nevobo wilde ons “straffen” voor het faillissement om hun redenen en kwam met het voorstel
dat we voor het komend jaar geen licentie zouden krijgen maar het jaar daarop wel weer mochten
me doen in de Eredivisie.

Deze ontwikkeling leidde tot een zware bijeenkomst waar verstand en emotie bij elkaar gebracht
moesten worden. Natuurlijk als sportliefhebbers is de straf van een jaar geen eredivisie Volleybal
groot maar het risico van een rechtszaak die je verliest met als gevolg helemaal geen eredivisie
volleybal in Doetinchem met een topsporthal in aanbouw, werd als dramatisch beschouwd. Dus zijn
we ingegaan op het voorstel van de bond.



Natuurlijk was het jaar geen eredivisie volleybal (wel beker en internationaal) niet fijn maar daarna
was er weer prima eredivisievoleybal in Doetinchem met de strijd om het kampioenschap van dit
jaarll

Het hele gedoe met de Nevobo heeft maar enkele maanden tijd geduurd. Het was inspannend en
voor iedereen emotioneel. Als bestuur hadden we gelukkig wel de steun van trouwe sponsoren en
betrokken leden en dat was wel fijn. De Facebooksite Ambassadeurs van Orion is toen begonnen.



